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DEMEDICI PAKT UIT MET SINTERKLAAS
UITNODIGING SINT NICOLAAS-/KERSTEXPOSITIE

Graag nodigen wij u uit voor de officiéle opening van onze Sint Nicolaas-/Kersttentoonstelling op
zaterdag 26 november om 16 uur. De opening wordt verricht door niemand minder dan de
goedheiligman zelf! Neem gerust uw kinderen of kleinkinderen mee. Sint zal hen niet vergeten!

Indien u van plan bent bij de opening aanwezig te zijn zouden wij graag voor vrijdag a.s. van u
vernemen hoeveel kinderen tot 10 jaar met u meekomen. Wij hopen u op 26 november in Nunspeet te
mogen begroeten.

De (verkoop)tentoonstelling duurt van 24 november tot en met 31 december en biedt een grote
verscheidenheid aan schilderijen, beelden, tekeningen, grafiek, keramiek en sieraden van meer dan
30 kunstenaars die aan de galerie verbonden zijn. Met het oog op de cadeaumaand is er ook qua prijs
‘voor elck wat wils’. Anders dan gebruikelijk bestaat dit keer de mogelijkheid gekocht werk direct mee
te nemen.

Een bijzondere plaats in de expositie wordt ingenomen door het fraaie figuratieve werk van Rob van
Hoek: U kunt van hem een achttiental schilderijen zien, zowel in olieverf op doek als in oliepastel op
karton.

Andere kunstenaars die in deze expositie zijn opgenomen zijn onder meer; Rob Arbouw, Alja Cousin,
Paul Haentjes, Diana van Hal, Francis Hoogland, Cyril Lixenberg, Ineke Otte, Bastiaan Postma,
Wilfried Put, Jan Herman Ridderbos, Bert van Santen, Lenneke Saraber, Frans Smit, Jerry
Veldhuizen, Bert Vredegoor en Titi Zaadnoordijk.

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN

De openingstijden van DeMedici Beeldende Kunst in deze cadeaumaand zijn: woensdag en
donderdag van 11 tot 18 uur, vrijdag van 11 tot 21 uur en zaterdag van 11 tot 17 uur. Daarbuiten is de
galerie ook op afspraak te bezoeken (telefoon 0341 353599).

Van 1 tot en met 29 januari 2006 zijn wij gesloten.

ROB VAN HOEK

De schilderijen van Rob van Hoek (1957)
zijn helder, poétisch, kleurrijk,
bescheiden en aanwezig tegelijk. Al jaren
wordt Van Hoek geinspireerd door het
landschap. En dan vooral het in cultuur
gebrachte landschap. Patronen, lijnen,
ritme en vlakken, groene, rijpe, gemaaide
of braak liggende velden, een bomenrij
langs de weg of een eenzame boom op
een akker, en niet in de laatste plaats de
horizon en het schouwspel daarboven,
vormen zijn grootste inspiratiebronnen.




De laatste tijd voegt hij vaak andere figuratieve elementen toe zoals huizen en tuinen, waardoor de
schilderijen soms naar het naieve neigen.
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